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Door Dr. Steef van ’t Slot 
 
Johannes de Doper verwees twee van zijn discipelen naar Jezus, die Hem begonnen te volgen. 
Wat een prachtig voorbeeld van Koninkrijks-mentaliteit als in contrast met het bouwen van je 
eigen koninkrijk: je personeel sturen naar iemand met een grotere bediening dan jijzelf.1 
 
Jezus begon Zijn bediening door naar een bruiloft te gaan, waardoor Hij en Zijn discipelen 
bijdroegen aan het succes van de viering. Zelfs gedurende een feest kon Hij Zijn heerlijkheid 
openbaren en daarmee Zijn discipelen tot geloof inspireren.2   
 
Zendelingen worden vaak geconfronteerd met de ontmoediging van het niet zien van 
resultaten na jaren van zaaien. Jezus troost hen door te zeggen dat zaaier en maaier zich 
samen zullen verheugen.3 Het zware werk van de zaaier zal niet vergeten worden.4 
 
Sinds Jezus een menigte verweet dat zij Hem volgden om de verkeerde redenen (‘jullie 
zoeken Mij… vanwege de broden…’),5 heeft de wereld ‘rijst-christenen’ gekend: mensen die 
Christus belijden vanwege de materiële voordelen die dat zou meebrengen. Als zendelingen 
moeten we waken tegen onwaarachtige volgelingen die slechts op gewin uit zijn. 
 
Jezus had vanaf het begin geweten wie Hem zou verraden6 en toch verdroeg Hij Judas Iskariot 
geduldig gedurende drie jaar. 
 
Het is opmerkelijk dat het verhaal van de blindgeboren man in een zendingscontext lijkt te 
zijn geplaatst.7 Is het ook vaak niet zo, dat niemand van wie de ogen niet voor zending 
geopend worden op missie kan worden gestuurd? Is het toeval dat de man naar de bron van 
Siloam gestuurd werd, een naam die ook ‘gezonden’ betekent?8 Zendingsvisie geopenbaard 
krijgen is wellicht net zo’n wonder, als zicht ontvangen een wonder van genezing is. 
 
Sterven aan jezelf en vrucht dragen voor het Koninkrijk zijn onlosmakelijk verbonden.9 De 
investering van tijdelijk aards leven zal het veel grotere rendement van eeuwig leven dragen. 
 
Misschien denken we soms dat Jezus scherp was in Zijn woorden, maar Hij zei dat de Vader 
Hem zei wat Hij moest zeggen en hoe Hij het zeggen moest.10 Laat dat ook ons gebed zijn. 
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In tegenwoordigheid van de Meester, Die uit vele mensen demonen verjaagd had, bezette 
Satan, de overste van de demonen, nu Zijn discipel Judas Iskariot. Uiteindelijk ontvangen 
mensen hun diepste harte-wensen. Judas, die de bevrijdingsbediening zelfs gekend en ervaren 
had, koos tenslotte liever voor Mammon dan voor God. Hij verhardde zijn hart tot op het punt 
waarna geen terugkeer nog mogelijk was.11 Ook apostelen (zendelingen) kunnen niet 
eindeloos met zonde spelen. Buiten was het nacht;12 in Judas was de eeuwige nacht begonnen. 
 
Tweemaal voor Hij leed, zei Jezus ‘Ik zeg jullie dit voordat het gebeurt, zodat wanneer het 
gebeurt jullie in Mij zullen geloven’.13 Hij kent het eind vanaf het begin.14 
 
Een relatie met de Heer is belangrijker dan het werk voor Hem. Dit laatste is zelfs onmogelijk 
zonder het eerste. Die relatie moet voorrang hebben in alles wat we doen.15 Een door 
gehoorzaamheid bewezen liefdesrelatie is de voorwaarde waaronder het Koninkrijk 
vruchtbaar wordt.16 Die kwaliteit van bediening zal dezelfde haat en tegenwerking ontmoeten 
die Jezus tegenkwam in de Zijne. Misschien lijden we of worden we verworpen, maar Hij 
leed eerst en in feite wordt Hij verworpen. Als zendelingen moeten we rekenen met lijden,17 
zodat we niet teleurgesteld raken als Hij ons eens niet beschermt tegen strijd en ongemak.18 
 
Jezus herinnert ons eraan dat vervolging, soms met de dood als gevolg, deel uitmaakt van het 
leven van een ware discipel.19 
 
Aan het eind van Zijn wandel op aarde als Gezondene, werd Jezus Zender zoals veel grote 
Bijbelse personen vóór Hem.20 Een ware zender, zoals Jezus, behoort in heiligheid te leven en 
zichzelf te heiligen ten behoeve van de gezondenen.21 
 
De eenheid tussen Vader en Zoon zou ook moeten worden gezien onder de apostelen als 
onontbeerlijke voorwaarde om de wereld te bereiken.22 Deze drie verzen zijn de Bijbelse 
definitie van partnerschap. Het bouwen van privé-koninkrijkjes en een overheersende houding 
doen het Koninkrijk van God meer kwaad dan goed. 
 
Discipelen moeten Jezus constant vragen hen de Vader te openbaren. Dat stemt overeen met 
Jezus’ gebed en wil.23 Groei in intimiteit met God zou een voortdurend proces in onze levens 
moeten zijn. Intimiteit met Hem is het hart van wereldzending. 
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