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Er zijn wat eschatologische elementen in deze brief 
die aandacht verdienen. Het eerste is, dat Paulus de 
terugkomst van de Heer verbindt met consequent 
heilig leven.1 Hij heeft een leven van toenemende 
heiliging in zijn gelovigen voor ogen, met als 
eindresultaat een vlekkeloze verschijning. Die 
uitdrukking lijkt op een eerdere, die hij schreef aan de 
Thessalonicenzen.2 Ook Petrus verbindt een heilig 
leven aan de wederkomst.3 Er kan geen 
wereldzending zijn zonder heiligheid; een heilige 

zendeling is een van Gods primaire werktuigen. 
 
Bij de wederkomst van de Heer zal ook een beoordeling van onze werken plaatsvinden. Of de 
kwaliteit ervan het oordeelsvuur kan weerstaan zal die dag blijken.4 Het is de vraag of onze 
werken van eeuwige waarde zijn of niet; of we onze tijd, geld en talenten in de voortgang van 
Gods Koninkrijk hebben geïnvesteerd, of slechts in onze aardse zaken. 
 
Paulus koppelt het ontvangen van de beloning ook aan het zich onthouden van een oordeel.5 
Jezus maande Zijn discipelen eerder al, niet te oordelen.6 De tijd voor het oordeel moet nog 
komen. Pas dan, als alles in de openbaarheid komt,7 als alle gegevens beschikbaar zijn, zal de 
kennis van de gelovigen niet alleen genoeg zijn om de wereld, maar zelfs engelen te 
oordelen.8 
 
Omdat de tijd kort is, zegt Paulus, moeten we ons niet vastbinden aan relaties of veel waarde 
toekennen aan materieel bezit.9 Hij drukt veel urgentie uit omdat ‘deze wereld in haar huidige 
vorm bezig is te verdwijnen’.10 Zijn hele kijk op het leven is er een van ‘voorthaasten en niet 
omkijken’ – zoals hij later ook aan de Filippenzen zou schrijven.11 
 
Een belangrijke eschatologische eigenschap is zijn uitvoerige behandeling van de opstanding, 
de hoeksteen van christelijke hoop en leer,12 die plaats heeft onmiddellijk voorafgaand aan de 
wederkomst, direct gevolgd door de opname, als de levende heiligen Hem in de lucht 

                                                             
1  1 Kor. 1:7,8 
2  1 Thess. 5:23 
3  2 Pet. 3:11b,12a 
4  1 Kor. 3:12-15 
5  4:5 
6  Matt. 7:1,2 
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8  1 Kor. 6:2,3 
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11 Filip. 3:12-14 
12 1 Kor. 15:23,51-55 



ontmoeten, om allen naar de aarde terug te keren waar zij met Hem zullen regeren tijdens het 
Duizendjarig Vrederijk.13 
 
In hetzelfde opstandingshoofdstuk wijdt Paulus uit over enkele gebeurtenissen daarna, als 
Christus alle vijandelijke machten – inclusief de dood – zal hebben vernietigd. Dan zal Hij het 
Koninkrijk der Hemelen-op-aarde overdragen aan God de Vader en Zichzelf weer aan Hem 
onderwerpen.14 Tegen die tijd heeft Jezus ‘alle macht in hemel en op aarde’15 ongeveer 3.000 
jaar uitgeoefend – waarna we nog de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verwachten.16 
Hoezeer Paulus zelf naar de wederkomst verlangde wordt duidelijk uit zijn gepassioneerde 
uitroep ‘Kom, Heer Jezus!’ aan het eind van deze brief.17 
 
Eschatologische aspecten aan de evangelieprediking toevoegen is een probaat Bijbels middel 
om de Gemeente visie voor het komende Koninkrijk en de terugkerende Heer te leren, en 
daarmee de noodzaak verloren mensen te bereiken; en is zo van grote missiologische waarde. 
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