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Hoewel er geen zwaar accent ligt op eschatologie in 
Handelingen, is het evenmin afwezig. Het hield de 
discipelen bezig, aangezien ze Jezus vroegen naar het 
herstel van het koninkrijk voor Israël,1 vlak voor Hij 
ten hemel voer. Op dat moment, nog voor de 
uitstorting van de Heilige Geest, hadden ze kennelijk 
nog niet zo’n duidelijk begrip van het onderscheid 
tussen het geestelijke Koninkrijk van God, zoals dat 
in Zijn kerk op aarde zichtbaar zou worden, en het 
Messiaanse Koninkrijk – dat ze kenden uit de OT 

profetieën – dat op aarde gevestigd zal worden na de tweede komst van Christus. Uit latere 
passages in Handelingen begrijpen we dat de apostelen meer openbaring hadden ontvangen 
over de verschillende verschijningsvormen van die twee, en over de tijdsbestekken waarin 
ieder zichtbaar zou worden. 
 
Er zijn twee passages die ik zou willen noemen. De eerste verschijnt aan het eind van éen van 
de preken van Petrus.2 In ieder van deze verzen zien we eschatologische termen: tijden van 
verkwikking (19); dat Hij Jezus Christus zal zenden (wat duidelijk naar Zijn tweede komst 
verwijst, 20); Hij blijft in de hemel tot de tijd komt dat God alle dingen herstelt (21); ieder die 
niet naar Hem luistert zal uitgeroeid worden (23); alle profeten vanaf Samuël hebben deze 
dagen aangekondigd (24); alle volken op aarde zullen gezegend worden (25). 
Onze zendingsverantwoordelijkheid begint met vers 23: evenwichtige prediking moet 
waarschuwingen bevatten, niet slechts een nadruk op de pracht van de overige beloften. In de 
Westerse wereld is het impopulair geworden zulke waarschuwingen toe te voegen; mensen 
horen liever over de hemel, dan over de consequenties van ongeloof en een leven in zonde. 
 
Du Plessis3 verklaart deze passage, de Χρονων αποκαταστασεως παντων (Grieks: 
Chronoon apokatastaseoos pantoon, de tijd van het herstel van alle dingen,4 als verband 
houdend met ‘de Edense condities die op aarde zullen heersen na Christus’ wederkomst’.5  
 
De tweede passage bevat woorden van Jakobus:6 Christus zal wederkomen, de vervallen hut 
van David weer opbouwen en hem weer oprichten (16); zodat de overgeblevenen de Heer 
zullen zoeken (17); al deze dingen zijn van oudsher bekend (18). 
 
Du Plessis zegt over deze passage dat ‘het herstel van de vervallen hut van David deel 
uitmaakt van het herstel van alle dingen, zoals voorzegd door Petrus.’7 Hij legt uit dat ‘de 

                                                           
1  Hand. 1:6 
2  3:19-25 
3  Dr. Lemmer du Plessis ‘The Return of Christ’, Pretoria, Zuid Afrika, Aktuapers, 2004:263 
4  Hand. 3:21 
5  Jes. 51:3; Ez. 36:35; Rom. 8:18-25 
6  Hand. 15:16-18 – waar hij Amos 9:11,12 citeert 



vervallen hut van David niet de Kerk is, maar de staat Israël.’8 Deze conclusie lijkt terecht, 
aangezien men de Kerk (waartegen de poorten van de hel geen stand zullen houden) 
nauwelijks kan vergelijken met de vervallen hut van David. 

                                                                                                                                                                                     
7  In 2004:266 
8  Ibid. :268 


