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Twaalf zendingsthema’s in Genesis (8) 
 

Door Dr. Steef van ’t Slot 
 

In de serie van twaalf zendingsthema’s in Genesis kijken we nu naar 
 
Thema 8: Voorbeelden van Gods universalistische doel 
 
We moeten onderscheid maken tussen de woorden universeel en 
universalistisch. Met universeel bedoel ik toepasselijk op allen; met 
universalistisch bedoel ik beschikbaar voor allen. Gods redding 
kunnen we niet universeel noemen. Dat zou betekenen dat ieder die 
ooit leefde gered zou zijn. Daarmee is er dan geen plaats meer voor 
oordeel, veroordeling, straf of hel. Het zou er dan evenmin toe doen 
of iemand al dan niet zondigt, hoge morele normen in acht neemt of 

niet en of iemand een edel of een verdorven karakter heeft. We kunnen het woord universeel 
dan ook nooit toepassen op slechts een deel van de mensheid. Universele zaken zijn: zonde in 
de zin dat ieder mens (Christus uitgezonderd) gezondigd heeft; verder zijn dood en oordeel 
universeel.1 Er zijn geen uitzonderingen. 
Met universalistisch bedoel ik, dat redding beschikbaar is voor alle mensen. Christus stierf 
voor allen: Hij biedt redding aan aan allen (een universalistisch doel) maar niet ieder 
aanvaardt redding. Daarom is redding niet universeel.  
 
Ik geef zeven voorbeelden: 
Ten eerste, de door God ingestelde vijandschap tussen Satan en de mens2 is universalistisch, 
hoewel velen de zijde van de duivel verkiezen. Aan ieder wordt aangeboden de zijde van God 
tegen de duivel te kiezen, maar niet ieder aanvaardt dit. Velen houden teveel van hun zonde. 
Ten tweede, verlossing wordt universalistisch beschikbaar3 – maar zal nooit universeel 
worden in de zin dat ieder zich daarbij laat insluiten. 
Ten derde, dat de aarde vervloekt is, de dood iedereen treft en zonde een gemeenschappelijke 
factor4 is, zijn voorbeelden van universalisme. Het betreft ieder, zonder uitzondering.  
Ten vierde, Gods verbond met Noach5 is universeel: het geldt voor u en uw nageslacht – 
waarbij de hele mensheid en ieder levend schepsel zijn inbegrepen.6 De belofte dat nooit meer 
alle leven op aarde door een zondvloed zal worden vernietigd (mijn cursivering) is universeel: 
het is een waterdichte belofte. Het is geen belofte die slechts voor sommigen geldt; hij werd 
aan zondaren en heiligen gegeven. Het teken van de regenboog is daarom bedoeld als een 
universele belofte van bescherming. 
Ten vijfde, in de volgende twee hoofdstukken7 zien we dat alle volken verstrooid werden, 
volgens Gods oorspronkelijke plan.8 Deze verstrooiing was universeel: het betrof allen. Aan 

                                                 
1 Rom. 3:23; Heb. 9:27 
2 Gen. 3:14 
3 Gen. 3:15 
4 Gen. 3:17, 3:19 en 6:5,11,12 & 8:21 respectievelijk 
5 Gen. 9:9-17 
6 Gen. 9:9,10-12,15-17 
7 Gen. 10 & 11 



het eind der tijden,9 als vertegenwoordigers van alle naties, stammen, volken  en talen voor de 
Troon staan, is die verstrooiing opgeheven. Het woord alle moet dan weer universalistisch 
verstaan worden: redding werd allen aangeboden maar niet door allen aanvaard. 
Ten zesde, Gods verbond met Abraham10 is universalistisch van aard: het begrijpt alle volken 
op aarde in onder de zegen, maar uitsluitend via de geslachtslijn van Isaak,11 Jakob,12 het volk 
Israël13 en tenslotte Jezus Christus en Zijn Lichaam op aarde, de Kerk.14 We zien dat God op 
een particularistische manier werkt: Hij koos een man, ontwikkelde hem en zijn nageslacht 
tot een natie, waaruit een Man voortkwam uit Wie een wereldwijd Lichaam geboren werd. Dit 
particularisme kon nooit tot universalisme leiden, aangezien er altijd mensen zouden zijn die 
weigerden zich te onderwerpen aan Gods enige, unieke weg tot redding. De uitkomst van dit 
Abrahamitisch verbond zou dan ook universalistisch van aard zijn.  
Tenslotte, in het verhaal van Jozef in Egypte zien we overal hongersnood15 (let op de 
herhaalde woorden alle en hele in alle vier verzen). De behoefte aan fysiek voedsel was 
universeel maar de voorziening was universalistisch: de mensen moesten zelf besluiten naar 
Zaphenath-Paneah16, de enige van wie ze graan konden kopen, te gaan. Jozef was hun enige 
hoop. Het was conformeren of verhongeren. Hetzelfde geldt vandaag in niet-fysieke zin. De 
behoefte aan geestelijk voedsel is ook universeel maar de voorziening is evenzeer 
universalistisch van aard als in Jozefs tijd. Mensen moeten zelf besluiten naar Jezus Christus 
te gaan, de Enige van Wie zij vergeving van hun zonden en verzoening met God kunnen 
verkrijgen. Hij is de enige hoop voor de mensheid: er is geen andere naam gegeven door wie 
ze behouden kunnen worden.17 Samengevat: 
 
  Universalistisch is: 
 

- Vijandschap tussen Satan en de mensheid; 
- Verlossing: beschikbaar – maar niet universeel in de zin van allen insluitend; 
- Alle naties, stammen, volken, talen. Redding: is er voor allen, niet door allen aanvaard; 
- Alle volken kunnen gezegend worden, maar alleen door Abraham via Christus; 
- De enige oplossing voor de hongersnood: mensen moesten naar Zaphenath-Paneah; 
- De enige oplossing voor de geestelijke hongersnood: mensen moeten naar Jezus. 

 
Universeel is: 
 

- De vloek over de aarde; 
- Dood; 
- Zonde; 
- De ‘nooit meer beloften’, aan zondaars en heiligen aangeboden; regenboog is teken; 
- Alle volken werden verstrooid; 
- De nood voor fysiek zowel als voor geestelijk voedsel. 

 
 

                                                                                                                                                         
8 Gen. 1:28 
9 Op. 5:9 & 7:9 
10 Gen. 12:2,3 
11 Gen. 17:19 
12 Gen. 27:29; 28:13-15 
13 Ex. 19:5,6 
14 Matt. 28:18-20; Hand. 1:8 
15 Gen. 41:54-57 
16 Gen. 41:45 
17 Joh. 14:6; Hand. 4:12 



 
 
 


