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Deze maand kijken we in onze serie van 12 zendingsthema’s in 
Genesis naar 

Thema 5: Gods oplossing voor het zondeprobleem  
 
God zoekt de mens, hoewel deze gezondigd had.1 Dat leidt naar 
ons volgende thema. De mens wist dat hij het verbruid had, liep 
weg en verstopte zich. We zien voor het eerst hoe uniek onze 
God is, vergeleken met andere goden: Hij zoekt het verlorene.2 
Andere goden kunnen door inspanning gevonden worden, maar 
mensen redden kunnen ze niet.3 

Gods karakter is tweezijdig: Hij is vol liefde en rechtvaardig.4 Hij hield genoeg van 
zondaars om de hemel te verlaten en onder hen te leven, maar haatte gelijkertijd de zonde 
zo, dat Hij er Zijn leven voor aflegde. God maakte Zijn enige Zoon tot Zendeling. Zijn 
zending bestond uit drie elementen: Hij moest de mens gelijk worden,5 een zondeloos 
leven leiden6 en onschuldig sterven om zondaren te rechtvaardigen die in Hem geloven.7 
 
Deze houding rechtigt Hem de mens met zijn zonde te confronteren.8 De mens moet 
verantwoording afleggen voor zijn daden en kan daaraan niet ontkomen.9 We zien hoe 
God Zijn eerste oordeel uitvoert:10 Hij behandelt ieder onpartijdig, beoordeelt hen en stelt 
hun mate van schuld vast. Hij begint met de oorsprong,11 de slang, later geopenbaard als 
Satan. God vervloekt hem door vijandschap in te stellen tussen hem en de mensheid, en 
door zijn uiteindelijke val, de vermorzeling van zijn kop, aan te kondigen. 
Hij rekent eerst met de boze af, maar niet exclusief. Hij spreekt de man aan vóór de 
vrouw hoewel zij eerst zondigde. Adam werd door de vrouw tot zonde verleid, maar dat 
pleitte hem niet vrij.12 Nadat de vrouw haar oordeel gehoord had, moest ook de man de 
gevolgen van zijn ongehoorzaamheid onder ogen zien. Zonde gebeurt nooit ‘zomaar’. 
                                                 
1  Gen. 3:9 
2  Matt. 18:12-14 
3  Dan. 3:29 
4  Joh. 3:16 & Heb. 10:31 
5  Phil. 2:7,8 
6  Heb. 4:15 
7  Joh. 1:29,36; 1 Pet. 1:19 
8  Gen. 3:11 
9  Gen. 4:9-12; Deut. 32:36; Ps. 135:14; Heb. 9:27 
10 Gen. 3:12,13 
11 Gen. 3:14,15 
12 Gen. 3:16,17 



Mensen kunnen zonde accepteren – maar moeten er dan ook de verantwoording voor 
aanvaarden: ze oogsten wat ze zaaien, ten leven of ten dode.13  
Nu komt het Goede Nieuws. We zien voor het eerst dat God een oplossing voor het 
zondeprobleem aandraagt: Hij bekleedde de mens met dierenvellen.14 Dieren moesten 
gedood en bloed vergoten worden om de naaktheid van de mens te bedekken en hem van 
een tijdelijke verzoening tussen zijn schande en zijn omgeving te voorzien. We zien hier 
het principe, verwoord in Hebreeën: ‘… zonder bloedstorting is er geen vergeving’.15  
 
De ‘oerbelofte’16 toont dat vijandschap tussen de mens en Satan door God is ingesteld. In 
de strijd tegen de zonde staat Hij aan onze kant! Er behoort geen vijandschap tussen 
mensen te bestaan. Voorts beloofde God de overwinning voor het zaad van de vrouw, 
Christus, Die de kop van de slang vermorzelde op Golgotha; tenslotte: ‘hielen bijten’ is 
alles wat Satan nog doen kan: het is niet vitaal maar hindert wel het verlossingsproces. 
Deze belofte verkondigt voor het eerst een Redder die voor allen een weg tot verlossing 
zou openen. Hij is de enige reddingsmogelijkheid die God ooit gaf.17 
 
Als we de offers bekijken van Kaïn en Abel, zien we dat Kaïn de grond bewerkte en 
daarvan vruchten ten offer bracht. Hij gaf iets van zijn werken en dacht daarmee Gods 
gunst te kunnen winnen. Abel offerde vette delen (een beeld van aanbidding) van het 
eerstgeborene van zijn kudde.18 Hij begreep wat zijn broer niet vatte: ten eerste dat zonde 
ernstig genoeg is om er bloed voor te vergieten; ten tweede dat zijn eerste verdienste (de 
eerstgeborene) God toekwam. God had de eerste plaats in Abels leven.  
God rekende Kaïn diens onbegrip niet aan; Hij nam de tijd met hem te praten en bood een 
oplossing voor zijn probleem van boosheid en terneergeslagenheid. God legde hem uit 
dat hij de mogelijkheid had tussen goed en kwaad te kiezen. Verkeerde keuzes leiden tot 
een grotere kwetsbaarheid met betrekking tot de invloed van de zonde, die over de mens 
wil heersen, maar waarover de mens zelf moet leren heersen.19 Maar Kaïn koos verkeerd 
en verliet Gods tegenwoordigheid.20 Vanaf toen af bevolkten twee soorten mensen de 
geschiedenis: de goddeloze tak van Kaïn en de godvruchtige nakomelingen van Seth. 
 
In het verhaal van Noach21 zien we een patroon dat in de hele bijbel voorkomt: God ziet 
zonde en besluit te handelen;22 dan roept en zendt Hij een man (profeet, richter of 
zendeling); deze gezondene (Grieks: αποστελλο, apostello) spreekt namens God; de 
meerderheid van het volk gelooft niet en volhardt in zijn ongeloof; het oordeel komt zoals 
aangekondigd en het overblijfsel wordt behouden omdat het God gelooft. 
Andere bijbelverhalen vertonen dit patroon eveneens, bijv. Israëls bevrijding uit Egypte, 
haar bevrijdingen gedurende het Richterentijdperk, en de terugkeer van een overblijfsel 

                                                 
13 Gal. 6:7,8 
14 Gen. 3:21 
15 Heb. 9:22 
16 Gen. 3:15 
17 Joh. 14:6; Hand. 4:12 
18 Gen. 4:2-4 
19 Gen. 4:5b-7; Rom. 6:12 
20 Gen. 4:16 
21 Gen. 6:9 – 7:24 
22 Gen. 3:22-24; 4:9-15; 6:5-7,11-14 



na de Ballingschap. De overeenkomst in deze verhalen is dat alles staat of valt met geloof 
of ongeloof in Gods openbaring. In het NT zien we dat in Christus, Gods Ark, de enige 
weg tot behoud. 


